
 

 

 

 

Memorandum 

 

Dick van der Meer 

(knappe Dick) 

22-08-1932        07-06-2013 

5
e
 dan Judo 

2
e
 dan Aikibudo 

1
e
 dan Jiu-Jitsu 

Leraar Judo sinds 1978 

Leraar Aikibudo sinds 1978 

 

Op vrijdag 7 juni 2013 is AIKIBUDO en JUDO meester 

Dick van der Meer op 80 jarige leeftijd overleden. 

 

“ Knappe” Dick was net terug gekomen na 8 dagen met zijn 

dochter Sandra, schoonzoon Robin en kleindochter Sakina 
van een heerlijke zonvakantie in Egypte te hebben genoten. 

 
Bij binnenkomst in zijn huis is hij, na zijn lieve kat Chica te 
hebben begroet, getroffen door een infarct en is van ons heen 

gegaan. 
 

Wij zijn blij dat hij dat hij een vredig einde heeft gekregen, en 
dat hem onnodig leiden is bespaart. 
 

Wij danken iedereen voor de steun, warme woorden en mooie 
herinneringen die ons op facebook al zijn toegestuurd. 
 

 
Verzoek van de familie aan alle Budo beoefenaars, wij zouden 
het zeer op prijs stellen als men in het Budopak de 

herdenking zou willen bijwonen. 
 
Op de volgende pagina staat de rouwkaart die wij hebben 

verstuurd. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt is van harte welkom om op de herdenking/ 

condoleance op vrijdag 14 juni aanstaande. 

De trainingen op dinsdag 11 en woensdag 12 juni  zullen gewoon plaatsvinden op de locatie 

Kralingen. De trainingen op donderdag 13 juni komen helaas te vervallen. 

In verband met de herdenking en condoleance zal er op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 

geen trainingen kunnen plaatsvinden op de locatie Alexanderpolder.  

De Judo, Aikibudo en Jiu-jitsu examens van 18, 19 en 21 juni zullen een week later worden 

afgenomen. 

De Jeugd Judo examens zullen gewoon op de 22 juni worden afgenomen. 

 

Namens de vereniging. 

 


