
      
 

 

 

 

Budo Ryu Rotterdam 

Aikibudo, Jiu-Jitsu, Judo 

Informatie: 
budoryurotterdam@gmail.com 

Mobiel: 0610464202 

Internet: 
www.budoryurotterdam.nl 

 

 

Secretariaat: Hofdijksweg 11 – 3253 KC – Ouddorp (Z-H) – Telefoon: 06-10464202 

 Giro: 2252228 t.n.v. Penningmeester Budo Ryu Rotterdam K.v.K: 40348319 

Locatie Dojo: Kralingen – bovenzaal Sporthal Kralingen – Slaak 15 – Metro uitstappen Oostplein 

 Alexanderpolder – Merkelbachstraat 4– Metro uitstappen Oosterflank 

Naam vereniging: BUDO RYU ROTTERDAM 
Tak van sport:  JUDO 
Deelgemeente:  Alexanderpolder 
Sportbond:  Judo Bond Nederland 
 
Vertel iets over de vereniging: 
Budo Ryu Rotterdam is een verenging die al sinds 1970 in de deelgemeente Alexander bestaat, is 
opgericht door Judoleraar Leo Ratten, maar wordt sinds 1978 geleid door vader en zoon Dick en Dick 
van der Meer. Vader Dick die ruim 80 jaar is en nog altijd een aantal administratieve taken binnen 
de vereniging doet, beoefend nog altijd de judosport. Zoon Dick verzorgt sinds 2004 alle lessen 
binnen de vereniging, zowel het Judo waarbij hij geholpen wordt door zijn zus Sandra Moeliker-van 
der Meer, als het Jiu-Jitsu waarbij hij geholpen wordt door zijn zwager Robin Moeliker en het 
Aikibudo.  
Ik denk dat elke vereniging iets unieks heeft. Maar het unieke van onze vereniging is dat iedereen 
zich bij onze sportvereniging thuis voelten wij ons CREDO “BUDO teaches people RESPECT” altijd 
uitgedragen en dat wordt door de ouders van onze leerlingen bijzonder gewaardeerd. 
 
Budo Ryu Rotterdam was voor het jaar 2000 2 aparte verenigingen van ons, te weten Judo club 
Ommoord uit de Alexanderpolder (opgericht 1970) en Budo vereniging Kralingen uit Kralingen welke 
wij in 1982 hebben opgericht, maar hebben deze in 2000 samengevoegd, maar wij verzorgen nog wel 
in de 2 deelgemeenten les. 
Wij groeien nog elk jaar gestaag, van de 135 leden over de 3 sporten in 2004, naar nu ruim 250 leden 
in de 3 disciplines. 
Nieuwe leden komen nu duidelijk door de mond op mond reclame, maar ook door de vele Judo 
introductielessen die zoon Dick op de diverse basisscholen heeft gegeven de afgelopen jaren voor 
sportstimulering.  Ook de locaties waar wij de lessen verzorgen zijn in al deze jaren niet verandert, 
in Kralingen zitten wij nog altijd in de Sporthal Kralingen, wij zijn alleen 2 jaar geleden verhuist 
vanwege de sloop van de oude gymnastiekzaal in Ommoord waar wij in 1970 zijn begonnen, naar de 
gymnastiekzaal aan de Merkelbachstraat 4 sinds 2011. 
 
Doet de vereniging nog iets speciaals? 
Wij organiseren al sinds 1999 als afsluiting van het trainingsseizoen in de eerste week van Juli een 
strandtraining op het strand van Ouddorp, en dan hebben we toch gemiddeld aantal van 100 
deelnemers voor het Judo en de andere sporten. 
 
Waarom zou jullie vereniging genomineerd moeten worden? 
Wij zouden het leuk vinden om de nominatie te mogen ontvangen, zeker als erkenning naar mijn 
vader toe die zich toch sinds 1978 al die jaren bezig heeft gehouden met het verzorgen van de 
lessen en enkele duizenden kinderen de eerste stapjes op je judomat heeft mogen begeleiden. Leuk 
is dat wij nu nog steeds ouders met hun kinderen binnen krijgen, die zelf als kind het judo bij ons 
beoefend hebben. 


